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H22 – Het is nooit te laat 
 
 
We kijken elkaar aan, wat is het plan voor de avond, 
Snel nog wat eten, dan weer  - terug naar huis 
Nog zoveel te doen, zoveel vergeten,  
maar ‘k heb zin om te gaan, dat wil je niet weten. 
 
De straten zijn leeg, heel snel door de regen 
Het is maar een bui, op de hoek brandt nog licht 
Geen tijd te verliezen, is het wel open 
Alles in mij wil sneller gaan lopen. 
 

Oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh, het is nooit te laat 
Oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh, het is nooit te laat 

 
Ons plan om niet te laat terug naar huis te gaan 
Blijkt kansloos en verloren, geen houden meer aan 
De flessen op tafel, mooi volk om ons heen 
Veel te gezellig, wil jij er ook nog één? 
 

Oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh, het is nooit te laat 
Oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh, het is nooit te laat 

         
Dit is er weer een om bij te schrijven,  
het mooiste komt onverwacht 
Weer in diezelfde val gelopen,  
maar tevreden naar huis diep in de nacht… 
 
Tevreden naar huis, diep in de nacht,  
zoveel later dan ik - had bedacht 
Maar ik ken mezelf en jij weet hoe het gaat, 
het wordt alweer licht, maar het is nooit te laat. 
 

Oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh, het is nooit te laat 
Oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh, het is nooit te laat 
Oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh, het is nooit te laat 
Oh- oh-oh-oh-oh-oh-oh, het is nooit te laat 

 
(Instrumentaal) 
 
 


